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Zich verbonden 
voelen met iets 
hogers 

In de steeds wederkerende activiteiten in de tuin ligt een gevoel van 
verbondenheid met de natuur als iets wat ons overstijgt. Het is een 
samenhorigheid die over de tijden heen wordt gedragen door het uitvoeren 
van tijdloze handelingen.  

Zich verbonden 
voelen met onze 
voorouders 

Als we tuinieren wandelen we doorheen de geschiedenis, dit in de sporen 
van onze voorouders. Een tuin is steeds een co-community, een mede 
scheppen en vormgeven van dat stukje grond waar onze voorouders ons 
voorgingen. 

Leren stilstaan bij de 
existentiële vragen 

In de tuin zijn we ons bewust van onze tussenpositie, staande tussen het 
menselijke en niet-menselijke, tussen hemel en aarde, tussen onze 
voorouders en komende generaties, een positie waarin onze geest 
gevoeliger en sensitiever is. Dit leidt tot een besef van genade, van iets 
groter dan ons zelf. 

Het goede leven Wordt men van tuinieren een beter mens ? Oudere tradities vereenzelvigen 
tuinieren met een deugdzaam leven. Hierbij was tuinieren niet zomaar wat 
rommelen in de marge maar was het van belang welbepaalde praktijken 
goed en doordacht uit te voeren.  

Welke deugden worden er aangewakkerd door tuinieren ? 
- de deugd van het zorgdragen, het cultiveren van een zwak en 

hulpeloos levend organisme 
- de deugd van het stilstaan, halthouden en zich niet laten meeslepen 

door bepaalde hypes en rages  
- de deugd van de zelfbeheersing vanwege een zichzelf opgelegde 

vrijwillige discipline 
- de deugd van de nederigheid en bescheidenheid, zich kunnen 

neerleggen bij de grenzen van de natuur in het besef dat we niet alles 
kunnen managen. We moeten niet opleggen hoe de dingen moeten 
zijn, maar ze leren aanvaarden. Tuinieren vereist een zeker stoïcisme, 
namelijk een leren omgaan met verlies en teleurstelling. 

- de deugd van hoop en verwachting, een geloof in de verbintenis van de 
mens met de natuur 

 
  


