
 
 

Domein  Werking via tuin Iets meer uitleg  

Psychisch 
en 
emotioneel 

 

Gevoel van trots  
en tevredenheid: 
eigenwaarde  

De voldoening die men kent na een dag buitenwerk is onbetaalbaar. Het 
zien opgroeien van je eigen planten geeft een gevoel van onbestemde trots 
en tevredenheid, los van geld en gezond verstand. 

Stemming  
bevorderend 

Het mechanisme dat hierbij werkzaam is steunt op het feit dat bepaalde 
taken in de tuin al je aandacht opeisen. Je raakt zo geconcentreerd op het 
wieden van dat perceel, dat al je problemen en zorgen op de achtergrond 
verdwijnen. Dat moment in het hier-en-nu doet je je persoonlijke toestand 
even vergeten. 

Een geestelijke 
rustpauze 

Een tuin is een plaats waar je naar toe kan vluchten om er mentaal te 
herstellen van een teveel aan stress en drukte. Het is een stilteplek met 
vogels die zingen, bomen die ruisen … geen volmaakte stilte maar wel 
achtergrondgeluiden waar mensen rustig bij worden. 

Vinden van grond  
onder de voeten: 
structurerende 
ritmes 

Een vast patroon van terugkerende werkzaamheden en het cyclische 
patroon van seizoenen bieden een houvast in een steeds ingewikkelder en 
snel evoluerende maatschappij.  

Verstrooiing In een tuin komt men tot verstrooiing, een zalig moment dat men even niet 
bezig is met zijn problemen. De natuur absorbeert en relativeert als het 
ware je persoonlijke problematiek en plaats deze in een hoopvol 
perspectief. 

Zich nuttig en 
gewaardeerd voelen 

Komt er op bepaalde ingezaaide percelen niets boven, niet getreurd.  Zelfs 
de meest ervaren tuinier kent seizoenen dat werkelijk niets lukt. Iemands 
probleem of beperking staat niet op de voorgrond; de sterke kanten van 
elkeen zijn van tel. Mensen worden gecomplimenteerd met wat ze kunnen. 

 

  


