
 

Domein  Werking via 
tuin 

Iets meer uitleg  

Sociaal en 
communicatief 

(vooral bij 
samentuinieren) 

 

Niet-bedreigende 
vorm van 
communicatie 

 

Het communiceren tijdens het tuinieren is een niet-
bedreigende vorm van met mekaar omgaan. Meestal is het 
een gewoon hier-en-nu contact en betreft het 
boodschappen zonder dubbele bodem en verborgen 
agenda’s. Praten over groenten en fruit zal zelden die 
emoties doen oplaaien die een gesprek over religie of 
politiek kan teweegbrengen 

Eenvoudige en 
heldere 
communicatie 

 

In een tijdperk waar we meer en meer via de nieuwe 
technologie communiceren, hebben we mekaar uit het 
oog verloren. Een tuin leert ons zowel stil te staan bij de 
dingen als bij mekaar. We herontdekken er de oeroude 
basis van het communiceren, dit via gewone alledaagse 
onderwerpen. 

Functionele 
communicatie 

Gericht op het uitvoeren van een taak. Men leert 
samenwerken en functioneel communiceren.  

Sociale 
contacten 

Het samenwerken in een tuin aan een gemeenschappelijk 
project kan ook zorgen voor nieuwe en betekenisvolle 
vriendschappen. Een gemeenschappelijk doel hebben en 
er samen aan werken, resulteert in een groter 
geluksgevoel dan individueel iets afwerken. 

Geen druk of 
verplichting tot 
communicatie 

Ondanks deze sociale dimensie, moet er in een tuin 
gelegenheid zijn om zich af te zonderen van de rest van de 
groep of een activiteit op zijn eentje uit te voeren. 
Belangrijk is dat elkeen zich goed voelt in een tuin en er 
zijn stek vindt. Wie geen zin heeft in tuinieren en gewoon 
even wil verpozen, moet er zich evengoed thuis voelen. 

 

  


